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‘God heeft jullie (…) bevrijd. Want hij liet zijn 
onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus 

stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.’

1 PETRUS 1:18 B-19
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PAASLAM

Toen we vorige week het verhaal 
lazen over het paasmaal van Jezus 
en zijn leerlingen, is je misschien iets 
opgevallen. De Joden waren gewend 
om vlees van een lam te eten tijdens het 
paasmaal. Zo dachten ze er steeds aan 
terug dat het bloed van een lam op hun 
deurposten hen beschermd had. Maar 
tijdens de paasmaaltijd van Jezus en zijn 
leerlingen lees je niets over een lam. 
Misschien wil Lucas (de schrijver van 
het evangelie) daarmee duidelijk maken 

dat Jezus zélf het Paaslam 
is. Zoals de Israëlieten in Egypte gered 
werden door het bloed van een lam, zo 
worden de mensen nu gered door het 
bloed van Jezus, door zijn sterven aan 
het kruis. Het Paaslam dat de Israëlieten 
moesten offeren, moest perfect zijn: het 
mocht geen gebreken hebben (Exodus 
12:5). Ook Jezus had tijdens zijn leven 
geen gebreken gehad: Hij had nooit 
iets verkeerds gedaan. Dat zegt zelfs 
de misdadiger die naast Jezus aan het 
kruis hangt tegen Hem!

‘God heeft jullie (…) bevrijd. Want hij 
liet zijn onschuldige Zoon sterven aan 

het kruis. Christus stierf voor jullie, 
net als een lam dat geofferd wordt.’

1 Petrus 1:18b-19

MESSIAS

Boven Jezus’ hoofd hangt een bordje: 
‘Dit is de koning van de Joden’. Wat werd 
daarmee bedoeld? De tekst op het bordje 
was spottend bedoeld. De leiders van het 
volk hadden Jezus ervan beschuldigd dat 
Hij van zichzelf zei de messias te zijn. De 
Joden geloofden dat er een koning zou 
komen, een nakomeling van David, die 
het Joodse volk zou bevrijden. Die koning 

werd de ‘messias’ genoemd. 
De leiders zelf geloofden niet dat Jezus de 
messias was.
‘Messias’ is een Hebreeuws woord en 
betekent ‘gezalfde’ (in de tijd van het Oude 
Testament werden mensen namelijk met 
olie gezalfd als ze koning werden). In het 
Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is 
het woord voor messias ‘christos’. Daarom 
wordt Jezus ook wel ‘Christus’ genoemd.
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BEVRIJDINGSKNOOP

In deze opdracht leg je een knoop 
die doet denken het aan het 
gebonden worden en sterven van 
Jezus. Als je aan het uiteinde van de 
knoop trekt, gaat de knoop vanzelf 
los: door het sterven van Jezus 
worden mensen bevrijd. 

Bekijk ook het filmpje met uitleg bij 
deze opdracht. Je vindt het filmpje 
op debijbel.nl/bijbelbasics.

Leg het touw in een lus,
met een kort en een lang eind.

1

Leg de lange lus dubbel
over de stok.

2
Het korte uiteinde moet rechtsvoor,
het lange eind gaat rechts achter de
lus langs en weer voor over de lus,

naar rechts.

Haal het korte einde over het lange
einde en maak van het lange uiteinde

een lus.

Houd de knoop goed vast en trek
even aan het korte einde om dit

einde iets langer te maken.

3
Haal deze lus door

de eerste lus.
Trek de lus iets aan.

4

Laat los.

5

Wat heb je nodig?
* een dik touw van 1 meter  * een balkje of een stok

* het filmpje met uitleg

Aan welk
uiteinde denk je dat
je moet trekken om
de knoop weer los

te krijgen?
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Lucas 23:51
Hij (Josef) gelooft dat Gods 

nieuwe wereld snel zal komen. 
En jij?

1 Petrus 1:18b-19
Christus sterft voor 
jullie, net als een 
lam dat geofferd 

wordt.

Lucas 22:7
Het is de eerste 

dag van het 
Paasfeest. Op 

deze dag slachten 
de Joden een 
lam voor de 

paasmaaltijd. 

Exodus 12:6
Op de veertiende 

dag van deze 
maand moet je het 

slachten als het 
donker wordt.

Lucas 22:20
Jezus zegt: ‘Als ik 
gedood word, zal 

mijn bloed vloeien. 
Maar daardoor 

zullen jullie gered 
worden.’

Lucas 22:16
‘Luister naar mijn 
woorden’, zegt 

Jezus. ‘Ik vier dit 
feest pas weer 

als Gods nieuwe 
wereld gekomen 

is.’

Lucas 22:8
Jezus zegt: ‘Ga 
de paasmaaltijd 

klaarmaken zodat 
we vanavond 
kunnen eten.’

Exodus 12:11
God zegt: ‘Jullie 

moeten snel 
eten. Je moet al 
helemaal klaar 

zijn om op reis te 
gaan.’

Exodus 12:11
Dit eten is de 

paasmaaltijd ter 
ere van de Heer. 

Exodus 12:5
Kies een mannelijk 
dier van één jaar 

oud.

Exodus 14:29-30
De Israëlieten 

lopen dwars door 
de zee, over droge 

grond tussen 
muren van water. 
Zo redt de Heer 

hen. 

Exodus 12:7
Strijk bloed van 
het dier op de 

deurpost en de 
balk erboven.

Exodus 12:1-3
Deze maand moet 

voortaan voor 
jullie de eerste 

maand zijn waarin 
het nieuwe jaar 

begint.


