
 

 

 

 

 

Het begin van iets beters 
 

Ik heb nu een redelijk groote kamer waar 

een kagchel gezet is, waar toevalligerwijs 

een klein balcon aan is. Van waar ik reeds 

de heide met de keeten zien kan. Verder zie 

ik op een heel curieuse ophaalbrug. 

 

  

 

Deze woorden schrijft Vincent van Gogh op 12 of 13 oktober 1883 aan zijn broer Theo vanuit 

Nieuw-Amsterdam. Hij is een maand eerder in Drenthe gearriveerd en verblijft daar tot het 

einde van dat jaar. Later woont Van Gogh nog in plaatsen als Nuenen, Zundert, Parijs en Arles, 

waar veel van zijn beroemde werk geschilderd is. 

 

De Drentse periode is veel minder bekend, maar uit die tijd stamt een aantal prachtige schilde-

rijen. Het Drents museum in Assen had ze in 2023 bij elkaar gebracht onder de titel ‘Op reis met 

Vincent, Van Gogh in Drenthe’. Een van de topstukken was het hierboven afgebeelde aquarel 

‘Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam’.  

 

Van Gogh legt ermee een moment vast waarop een ijzige novemberkou in de lucht hangt. Een 

nauwelijks herkenbare vrouw spoedt zich huiswaarts. Over dit schilderij schrijft Vincent een 

paar dagen later aan zijn broer: ‘Juist op dit moment voel ik in me het begin van iets beters. Dat 

er nog niet is, maar toch zie ik in mijn werk dingen die ik nog pas niet had.’  

 

Deze week vieren wij Pasen, en eigenlijk zie ik van alle dagen van deze week iets terug in de 

‘Ophaalbrug van Nieuw-Amsterdam’. Het laatste maal op donderdag. Jezus en zijn leerlingen 

zijn bij elkaar, maar het grijs van het verraad hangt al in de lucht. Ik zie de koude en het verdriet 

van de vrijdag. Ik zie de stilte van de zaterdag. En tenslotte ook de hoop van de Paasmorgen.  

 

Want Pasen is onzeker zijn. Pasen is het lege graf, en het nog niet kunnen vatten. Pasen is de 

brug overgaan, onder de boog door. Langs de bomenrij, naar een horizon die niemand kent. 

Langs de boerderijen, ver voorbij de einder, en ver voorbij ons begrijpen. Pasen is niets in han-

den hebben en toch verder gaan. Iets wat er nog niet is. Maar wel een begin is, van iets beters.  


